
Wandalin van den Abeele 

Ik ben geboren op 19-11-1978. Ik kom uit een 
creatieve familie ,dus van jongs af aan heb ik 
altijd geknutseld. Kettingen maken, fimoklei, 
ƻǊƛƎŀƳƛΣ ōǊŜƛŜƴ Ŝƴ ƘŀƪŜƴΣ ƪŜǊŀƳƛŜƪΦΦΧ 
 
Naast mijn werk als metaalrestaurator ontwerp 
en haak en brei ik zelf mutsen en sjaals en 
maak ik originele waxinelichthouders van 
keramiek in mijn moeders atelier.  
 
INFO:  wandalin@hotmail.com 

mailto:wandalin@hotmail.com


Clara Anbeek 

Nadat ik nog geen lucifer kon natekenen ben ik 
in 1991 begonnen met een cursus tekenen, 
schilderen en kunstgeschiedenis. Ermee bezig 
zijnde werd ik steeds enthousiaster en heb ik 
in de loop der jaren lessen gevolgd bij een 
kunstenares in het Gooi en later bij een 1ste 
graads docente tekenen, schilderen en 
kunstgeschiedenis.   
                                                                                           
Met alle materialen heb ik wel gewerkt van 
potlood, houtskool, aquarel, acryl, pastel en 
olieverf maar mijn voorkeur gaat voornamelijk 
uit naar het schilderen met acryl. Het is een 
fantastisch materiaal met heldere en frisse 
kleuren waar ik graag gebruik van maak.  
 
INFO:  clara-anbeek@upcmail.nl 

mailto:clara-anbeek@upcmail.nl
mailto:clara-anbeek@upcmail.nl
mailto:clara-anbeek@upcmail.nl


Astrid Bausch 

Encaustic betekent inbranden door warmte.  
10 jaar geleden heb ik kennis mogen maken met 
deze eeuwenoude techniek van schilderen met 
bijenwas. Het schilderen gebeurt door gekleurde 
bijenwas te smelten op een speciaal ministrijkijzer 
Ŝƴ ƘƛŜǊƳŜŜ ǘŜ άǎǘǊƛƧƪŜƴέ ƻǇ ŦƻǘƻŀŎƘǘƛƎ ǇŀǇƛŜǊ ƻŦ ƻǇ 
geprepareerd canvas. Ook kan gebruik worden 
ƎŜƳŀŀƪǘ Ǿŀƴ ŜŜƴ άƘƻǘ-ŀƛǊ Ǝǳƴέ ƻŦ ŜŜƴ άƘƻǘǇƭŀǘŜέΦ 
Als de bijenwas stolt, krijgt de schildering zijn 
blijvende vorm. Door deze op te wrijven met een 
zachte doek ontstaat er een mooie glans.  
Naast schilderijen maak ik ook andere producten 
van bijenwas, o.a. lampen, waxinelichtjes, cadeau 
verpakkingen en geef ik korte cursussen en 
workshops. Ik ontwikkel me nog steeds en geniet 
van deze ontdekkingsreis!!!  
Wanneer je meer wilt weten over deze vorm van 
kunst kan je me bereiken op tel.: 06-21593860 
 
INFO:  astridbausch@hotmail.com 
 

mailto:astridbausch@hotmail.com


Lida Beukeboom 

Lida Beukeboom uit Huizen is ca. 30 jaar geleden 
begonnen als schilder met aquarelverf en later 
overgegaan op acrylverf op doek. 
 
Eerst vooral florale afbeeldingen, later ook dieren, 
kinderafbeeldingen en meer. 
 
Haar doeken zijn in verschillende afmetingen ook 
op aanvraag thuis te bezien. 
 
De lederen tassen komen uit Argentinië. Kleurrijke 
en bijzondere prints in diverse samenstellingen. 
 
 
INFO:  ans.portengen@hotmail.com 

mailto:ans.portengen@hotmail.com


Fanny van Biesen 

Edelsmid Fanny van Biesen is al ruim 25 jaar 
gevestigd in Hilversum. 
 
Naast haar werk in opdracht werkt zij graag met 
materialen die je niet meteen in een sieraad zou 
verwachten, zoals blik, kiezelsteentjes, kurk en 
papier.  
 
In combinatie met edelmetaal krijgen deze 
materialen een hele nieuwe uitstraling en zorgen 
voor verrassende sieraden met een eigen sfeer. 
 
INFO:  www.koppoters.nl 

http://www.koppoters.nl/


Nieuw Clown Bijouxxx Poppentheater 

Stichting Clown Bijouxxx Buitenland 
Clown Bijouxxx bezoekt samen met andere clowns, 
kinderen en volwassenen in zeer arme landen die 
in moeilijke omstandigheden leven. Wees - en 
straatkinderen, kinderen met een beperking en 
kinderen in ziekenhuizen hebben het hard nodig 
om aandacht, humor en liefde te ontvangen. 
.ƛƧƻǳȄȄȄΥ έƻƴǎ ƘŀǊǘ ƎǊƻŜƛǘ ƛŜŘŜǊŜ ƪŜŜǊ ŜŜƴ ōŜŜǘƧŜ 
ƎǊƻǘŜǊέ ƴŀ ŜŜƴ ōŜȊƻŜƪΦ 
Omdat dit vrijwilligers werk is, is de Stichting 
constant op zoek naar sponsoren. 
Help ons helpen!!! 
 
Nieuw ook op de kunstmarkt: 
Clown Bijouxxx Poppentheater:  
ά59 ±9wW!!w5!D ±!b 59 DLw!CέΦ 
Voorstelling  voor kinderen van 4 tot 9  jaar. 
(opbrengst ten bate van de Stichting) 
 
INFO  www.clownbijouxxx.nl 

http://www.clownbijouxxx.nl/


Ada Bijvoet 

Ik ben een enthousiaste hobbybeeldhouwer sinds 
2008. Ik heb kennis gemaakt met het beeldhouwen 
tijdens een beeldhouwvakantie in 2008. Deze 
vakantie werd door beeldhouwer Riet Blum, 
georganiseerd in België. 
Daarna ben ik diverse beeldhouwcursussen bij 
haar gaan volgen. 
 
Als ik een stuk steen zie val ik op de kleur en vorm 
en ga dan met een niet vooropgesteld doel aan het 
hakken en/of vijlen. 
 
Ik laat me laat inspireren door vorm van de steen, 
Ŝƴ ƻŦ ƪƭŜǳǊΦ Lƪ Ƴŀŀƪ ŀƭǘƛƧŘ ŦƻǘƻΩǎ Ǿŀƴ ŘŜ ǊǳǿŜ ǎǘŜŜƴ 
tijdens het ontstaan van het beeld, zodat men kan 
zien hoe het beeldhouwproces verloopt. 
 
Ik heb met de volgende steensoorten gewerkt: 
Speksteen-Albast-Serpetijn 
 
INFO:  adabijvoet@zonnet.nl 

mailto:adabijvoet@zonnet.nl


Anny den Boer  

Anny den Boer en Marijke Maas,  hebben elkaar 
leren kennen via Groei & Bloei.  
 
Ze werken nu samen in een kleine keramiek groep. 
 
Ze maken allebei keramiek wat bruikbaar is in de 
tuin, zoals planten schalen en kleine tuinbeelden.  
  
 
INFO:  marijkemaas@chello.nl 

mailto:marijkemaas@chello.nl


Rie Boeve 

Rie is geboren 29 april 1932 in Beets N.H. 
Zij studeerde na haar opleiding Gymnasium B voor 
botanisch analiste. 
Na haar huwelijk met Evert Boeve kreeg zij 3 
zonen. 20 Jaar was zij lid van het gemeentebestuur 
Ǿŀƴ YƻǊǘŜƴƘƻŜŦΣ !ƴƪŜǾŜŜƴ Ŝƴ Ψǎ-Graveland. 
 
Een cursus Chinees schilderen bracht haar op het 
pad  van de schilderkunst. 
Bij Michiel Holtgreve leerde zij aquarelleren. Na 
Michiel kwam zij terecht bij Ingrid Jansen en daar 
kreeg haar werk een eigen karakter. Vier jaar 
geleden is zij met olieverf gaan schilderen. 
 
Naast Ingrid werkt zij ook bij Bertus van de Brink. 
Dat verbreedt haar inzichten. Inspiratiebronnen 
zijn haar reizen, de natuur en het landschap. 
 
INFO:  degoog@xs4all.nl  
 

mailto:degoog@xs4all.nl


Marina Books 

 
Mijn passie is boekbinden in de breedste zin van 
het woord.  
Ik hou van het ambacht, het creëren van een boek, 
album van uniek materiaal of met een bijzondere 
binding. 
Ik vind het heerlijk om in opdracht te werken, om 
samen iets heel moois en speciaals te maken.  
 
In mijn atelier in Nigtevecht geef ik workshops. 
Deze variëren van basis boekbinden, Japans 
boekbinden tot het maken van boekjes door 
middel van vouwen of met een speciale binding.  
 
INFO:  www.marinabooks.etsy.com 

http://www.marinabooks.etsy.com/


Martin van den Broeck 

Al van jongs af  ben ik aan het tekenen en 
schilderen. De onderwerpen zijn meestal 
landschappen en dit is door de jaren heen zo 
gebleven omdat het mij blijft boeien. 
Meestal  teken ik ter plekken en werk het uit in 
mijn atelier. 
Maar het mooiste is en plein air, dit wil zeggen 
veldezel mee en schilderen zoals waargenomen 
wordt. 
Ik laat mij dan door de natuur inspireren, een 
donkere lucht boven zee of een mooie lichtval over 
een dorpsgezicht is genoeg. 
Als je de natuur bestudeert, kom je er achter dat 
het beeld nooit hetzelfde is, het zonlicht kan in 
korte tijd een landschap veranderen, een 
opkomende onweersbui of  de ondergaande zon 
maken de momenten,  die  interessant zijn om te 
schilderen. 
Mijn werk is uitgevoerd in olieverf en  pastelkrijt.  
 
INFO:  www.ateliermartin.nl  
 

http://www.ateliermartin.nl/

